
De mooiste manier om 
Deventer te bereiken, is 
met het pontje over de 
IJssel. Voor een retourtje 
betaal je nog geen 
€ 2. En word je op een 
adembenemende skyline 

getrakteerd. Fijn meegenomen: parkeren op  
de Worp kost maar € 1 per dag. Een tip van 
EICAS-museumdirecteur Bauke Zeilstra. 
Tijdens een rondleiding door ‘zijn’ Museum 
voor Moderne Kunst bekent Bauke verliefd  
te zijn geworden op de stad waar hij sinds  
2,5 jaar woont. Na 24 uur in Deventer begrijp ik 
precies wat hij bedoelt. De oudste Hanzestad 
voelt als een openluchtmuseum dat tegelijker-
tijd creatief is en bruist. In het Bergkwartier 
kijk ik mijn ogen uit. Volgens antiquair Jean 
Fischer van Fischer Trendy op het Grote 
Kerkhof was dit deel van de stad in de jaren 70 
de allergrootste ‘aso-buurt’. De wijk stond op 
de nominatie voor de sloop, maar werd uitein-
delijk gerestaureerd. En hoe! Het Bergkwartier 
is wat mij betreft met stip op één de mooiste 
middeleeuwse wijk van Nederland. De historie 
druipt van de fraaie trapgevels af. Kijk vooral 
omhoog. Je ontdekt bizar mooie snijramen, 
indrukwekkende gevelstenen en kunst in de 
raamkozijnen. Ook de met liefde onderhouden 
geveltuintjes en de rust die hier heerst, maken 
dat je vanzelf vertraagt. Elk tweede weekend 
van december is hier het Dickens Festijn, dan 
loop je er over de hoofden. Door alle versierin-
gen, de kostuums en het straattheater waan je 
je in het Londen van de 19de eeuw. 
Persoonlijk word ik heel blij van het winkel-
aanbod. Zoveel conceptstores, speciaalzaakjes 
en boekwinkels (Deventer is dan ook dé 
Boekenstad): er komt geen einde aan. Kortom, 
Deventer is andere koek. 

Deventer, dat is andere koek

In de monumentale  
Lebuïnuskerk wordt de 

geschiedenis bijna 
tastbaar 

draait – maakt non-figuratieve kunst 
toegankelijk voor een groter publiek. 
Naast werk uit de Nul- en Zero-
beweging bieden ze elke vier maan-
den wisseltentoonstellingen van 
kunstwerken vanaf 1960. Bijzonder  
is ook het 400 m² grote kunstwerk op 
het dak van EICAS. Het geometrisch 
ontwerp van kunstenaar Lu Xinjian  
is gebaseerd op ‘het DNA van de 
stad’. TIP Op vertoon van dit artikel 
krijg je als Zin-lezer (zonder museum-
jaarkaart) € 2,50 korting op de 
entree. Eicas.nl

PAK JE KUNST
 De eerste stop voor kunst- en 

cultuurliefhebbers is het VVV 
van Deventer. In het monumentale 
pand met de renaissance-pronk-
gevel aan de Brink is niet alleen het 
Penninckshuis verborgen, je vindt 
hier ook nog een geheel origineel 
ingerichte kerkzaal. Vraag naar de 
Kunst- & Cultuurgids en je hoeft je 
in Deventer niet meer te vervelen. 
Musea, galeries en QR-codes voor 
themawandelingen: alles staat erin. 

Wat een heerlijke stad, wat een aardige mensen, 
wat een leuke winkels! Waarom ik Deventer nooit 
eerder bezocht, is mij een raadsel. De geschiedenis 
ligt hier voor het oprapen, maar op elke straathoek 
vind je ook eigentijdse creativiteit. En met de IJssel 
en de uiterwaarden op steenworp afstand, sta je 
binnen een paar minuten in het groen.
T E K S T  E N  B E E L D :  P E T R A  S C H O U T E N

Aanrader vind ik de Street Art Mural 
Route. En als je dan toch onderweg 
bent en je komt langs boekhandel 
Praamstra, trek dan een Pakje Kunst 
uit de automaat: een kruisbestuiving 
tussen woorden en beelden. 
 

DEVENTER VAN BOVENAF
De toren van de Lebuïnuskerk 
domineert het stadsbeeld van 

Deventer. De oude fresco’s in de kerk 
vertellen het verhaal van geloof, 
handel, macht en gemeenschap;  
de kerk is een monument waarin  
de geschiedenis van de stad bijna 
tastbaar wordt. Een absolute to do 
is het beklimmen van de toren. Via 
een kleine deur aan de zijkant van 
de kerk kom je na 220 treden op 
46 meter hoogte. Het uitzicht is 
meer dan indrukwekkend. (Alleen 
op zaterdag.) Lebuinuskerk.nl 

BAANBREKEND  
GEDACHTEGOED
In een voormalige jongens- en 

meisjesschool huist EICAS. Het 
museum – dat volledig op vrijwilligers 
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Lekker slapen en dito eten? Krijgen wij van Zin maar geen genoeg van. Wij kiezen de meest verrassende 
spots, dichtbij en iets verder weg. Sla om voor de keuze van Zins online coördinator Petra Schouten (1971): 
om te overnachten én smakelijk te happen in Nederlandse oudste Hanzestad Deventer. 
 



owel collega Daniëlle (ze woont 
in Deventer) als Henriette van 
Atelier to Stay tippen Chez 

Antoinette. Het eerste wat ik denk: 
wat een bijzondere naam voor een 
Portugees restaurant. Dat zit zo: De 
restaurantfamilie gaan daar al sinds 
1974 op vakantie. Het mensen, de 
authentieke keuken en de karakter-
volle wijnen inspireren Antoinette 
om onder haar eigen naam een wijn- 
& sherrybodega in de Roggestraat te 
beginnen. Zoon Hans en zijn vrouw 
Lidy nemen het stokje van haar over 
en openen in 1990 een Portugees 
restaurant. Kleinzoon Alain zet de 
droom van oma Antoinette en zijn 
ouders nu voort. In 2020 wordt het 
monumentale kruip-door-sluip-
doorpand volledig gerenoveerd. 
Sherryvaten boven de bar, pastel
tinten op de muur – die matchen met 
de betegelde kastenwand in 
Amsterdamse stijl – en in elke ruimte 
een kunstwerk van de beroemde 
tram. Chez Antoinette ademt niet 
alleen Portugal, je proeft het ook. 
Als aperitief kiezen we voor gekoelde 
alvarinho en een selectie conservas, 
op ambachtelijke wijze bereide 
sardines verpakt in blikjes die bijna 
te mooi zijn om te openen. Het voor-
gerecht – Vieiras & Barriga de Porco 
– delen we ook. De coquilles met 
buikspek en bloemkool in een saus 
van Tau Si en kruidkoek smaken 
god-de-lijk! Had ik nu maar niet 
gedeeld… Gelukkig gaat ook de op 
Portugese wijze bereide bacalhau 
erin als Deventer koek.” 
Chezantoinette.nl 

BIJ PEET 
Even op de thee Bij Peet: het 
is een begrip in Deventer. Al 

21 jaar verkoopt Petra Tebbe (1963) 
koffie, thee, homemade taart en 
twee soorten verse soep. Haar bont-
gekleurde, knusse zaakje aan de 
Kleine Overstraat is tot de nok toe 
gevuld met theepotten, oranje 
koekblikken, Friese doorlopers en 
gebloemde gebaksbordjes. Veel  
van wat je ziet, is gedoneerd door 
klanten. Zelfs vanuit Noord-Holland 

Alles ademt hier Portugal. En dat proef je ook

sturen ze leuke seventiesspulletjes 
op. Je komt ogen tekort. Geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16 uur. 
Bijpeet/facebook 
 

KOEKHAPPEN
 Deventer en koek zijn 

onlos(s)makelijk met 
elkaar verbonden. Dé plek 
om de wereldberoemde 
kruidkoek te proeven en  
te kopen is natuurlijk in  
de Deventer Koekwinkel, 
gevestigd in een monumen-
taal pand uit 1850 aan de Brink. Het is 
een Charles Dickens-achtig winkeltje 
vol lekkernijen uit grootmoeders tijd 
die je kunt kopen en proeven bij een 
kop thee of koffie. 
Deventerkoekwinkel.nl 
 

RUSTZOEKERS & VOGELAARS 
Het Vogeleiland tegenover het 
Centraal Station is al sinds 1968 

een rijksmonument. Enkele jaren 
geleden werd dit deel van het park 
opgeknapt. Heel even werd overwogen 
om de volières weg te halen, maar  
dat is gelukkig niet gebeurd. Veel 
kunstwerken in het park verwijzen 
naar vogels en ook in het interieur  
in het door groen omgeven Parkcafé 
Mees spelen vogels een hoofdrol. ■

Atelier
to Stay

ijn lief en ik hebben in ons 
leven al heel wat bijzondere 
logeerplekken getest, maar met 

Atelier to Stay van Atelier Raamwerk 
in hartje Deventer hebben we  
echt een pareltje te pakken. Hier 
slaap je letterlijk tussen kunst en 
kwasten. Atelier Raamwerk staat 
voor inspiratie, kunstzinnigheid, 
eigenheid en gastvrijheid, lees ik 
op de website. Geen woord van 
gelogen. Met een grote lach op 
haar gezicht ontvangt kunstenares 
en ondernemer Henriette Vriezen 
ons in haar creatieve domein. Aan 
de muren hangen werk van eigen 
hand maar ook van collega-kunste-
naars. Veel kleur, ik word er blij 
van. Op de lange werktafel staat 
een fles rosé op ons te wachten. 
Daarachter staat een piano en 
tweepersoonsbed. Beneden, in 
de middeleeuwse kelder, stappen 
we letterlijk een andere wereld 
binnen: intiem en een tikkeltje 
mysterieus. Moderne en middel-
eeuwse kunst, antiek en design, 

Speciaal voor jou als Zin-lezer 
heeft Atelier Raamwerk een fijne 
korting in petto. Je krijgt bij een 
boeking van 2 nachten (vanaf  
4 personen) 10% korting in het 
weekend (vr t/m zo) en 20%  
korting op doordeweekse dagen 
(ma t/m do). Ook staat er bij aan-
komst een fles wijn voor je klaar. 
Atelierraamwerk.nl 

Hier slaap je  
letterlijk tussen kunst 
en kwasten

Zin in een Portugees avondje bij 
Chez Antoinette? Het restaurant 
is zeven dagen per week geopend 
voor diner en unieke arrangemen-
ten. Op vertoon van dit artikel 
krijg je als Zin-lezer een gratis 
aperitief. 

gestucte koven en authentieke 
gewelven wisselen elkaar moeiteloos 
af. Op de plek die ooit diende als 
fietstrap naar de kelder, groeit een 
flinke bos onkruid naar binnen. Het 
past. Voor en achter in de kelder 
staan stijlvol opgemaakte Auping-
bedden. Je kunt hier gemakkelijk 
met je gezin of vrienden logeren. 
Ontbijt is niet inbegrepen, maar  
in het atelier wacht een volledig 
ingerichte mini-keuken. En anders 
heeft Henriette zeker tips voor je. 
30ML op de Stromarkt bijvoorbeeld, 
waar ze niet alleen verrukkelijke 
homemade granola serveren maar 
ook fluweelzachte cappuccino. 

Chez
Antoinette
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