
Romantisch 
wakker worden

 midden in het bos

Slapen? Kunnen wij van Zin niet vaak én niet gek genoeg. Wij testen Nederlands 
origineelste slaapplekken. Dit keer wordt online coördinator Petra Schouten (1971) 

wakker in een houten lodge in een Gelders privébos. 

WELT ERU S T EN

HET TINY HOUSE 
IS VOLLEDIG 
GEBOUWD VAN 
MATERIALEN  
DIE GEÜPCYCLED 
ZIJN EN KNUS 
INGERICHT  
MET VINTAGE 
MEUBELS

anneer neem je 
nou de tijd om van

uit je bed roodborst
jes, boomklevers, 

vossen en zelfs herten 
te fotograferen? En met 

of zonder verrekijker te 
volgen hoe gevleugelde vriendjes van tak 
naar vogelhuisje fladderen met in hun bek 
een lekker hapje? Vanuit je bed te luisteren 
naar het geruis van de wind door de boom
bladeren, het snelle geroffel van de snavel 
van een specht tegen een boomstronk en het 
getjilp van jongen die smachten naar hun 
ontbijt – kortom: helemaal op te gaan in de 
natuur? Dat bedenk ik me, wanneer ik om 
zeven uur ’s morgens toch al minstens dertig 
minuten met veel plezier vanuit mijn bed 
geniet van het schouwspel dat zich voor me 
afspeelt.

Breedbeeldnatuurfilm
Het schemerde al toen we gisteravond na  
een spannende rit door het donkere bos bij 
Maja’s Hideaway arriveerden. Een uitspan
ning op de Veluwe in de omgeving van Beek
bergen en het dorp Lieren. En een pareltje 
als je het hebt over droomplekken waar je  
je batterij weer helemaal kunt opladen. De 
romantische houten lodge met glazen wand 
is de ‘escapeplaats’ van Lucinda en Jaap: 
door het stel zelf gebouwd in een Gelders  
privébos van 6000 m². Hun eigen stukje bos, 
wel te verstaan. Het tiny house is volledig 
gebouwd van materialen die geüpcycled zijn, 
is van alle gemakken voorzien en eenvoudig 
maar knus ingericht met vintage meubels.  
Of je nu in de oude, blauwe chesterfield zit, 
aan de kleine houten eettafel of op het  
heerlijke kingsize bed, steeds zie je het bos 
voor je door de veertien meter lange glas
wand. Alsof je doorlopend naar een natuur

film in breedbeeldformaat kijkt. Prachtig!
Genoeg gelummeld. Ik rek me uit en spring 
uit bed. Op blote voeten sluip ik naar de  
keuken. Dochter Pippa, met wie ik deze  
fijne hideaway mag testen, is nog lekker in 
dromenland. Ik vul de theeketel, steek de 
oven aan en zie in mijn ooghoek nog net een 
eekhoorn de boom in schieten. Het enige dat 
ik voor de ochtend heb meegenomen, zijn 
croissants, Griekse yoghurt en rood fruit. 
Meer was niet nodig, drukte Lucinda me op 
het hart. De koelkast is ook voor gasten van 
de hideaway standaard gevuld met kakel
verse eieren, boter, olie en meerdere soorten 
houdbaar beleg en wijn.

Zonder pottenkijkers
Lucinda en Jaap leerden elkaar kennen  
tijdens hun werk als logistiek medewerker  
bij Artsen zonder Grenzen. Beiden zijn er 
door hun werk aan gewend het onmogelijke 
mogelijk te maken. Om te ontsnappen aan 
alle hectiek in hun dagelijks leven in de 
hoofdstad, ging Lucinda op zoek naar een 
‘buitenhuis’. Een heuse terugtrekplek voor 
haar gezin. Haar droom werd werkelijkheid 
toen ze enkele jaren geleden in een ruig 
stukje bos in Gelderland op het verwaarloos
de Gingerbread Huis stuitten: een houten 
vakantiehuis voor zeven personen, gelegen 
op een oneindige playground. Een plek waar 
het gezin zonder pottenkijkers avonturen 
kan beleven. Een oude pipowagen dieper het 
bos in inspireerde Lucinda Maja’s Hideaway 
te ontwerpen. Die Maarten – de oudste zoon 
van Jaap – later samen met zijn vader heeft 
gebouwd. De ultieme plek om alleen of met 
z’n tweeën een of meerdere dagen te unplug-
gen. Uit te loggen op het dagelijks leven. 
Tenminste, van het dagelijks leven thuis. 
Want in het bos is het elke dag business as 
usual.  
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A L L E S  O P  E E N  R I J
W A T  Maja’s Hideaway, midden in een 
Gelders privébos
W A A R  Lieren (Gelderland)
K O S T  Vanaf € 165 per nacht voor twee  
personen. Honden zijn welkom 
B I J Z O N D E R  Voor gasten zonder auto  
regelt en bezorgt Lucinda met liefde de 
boodschappen 

U I T G E S L A P E N ?  H U P,  E R O P U I T !
A L B A P A D
Ontdek het fraaie buitengebied rondom 
Maja’s Hideaway. Wandelen langs enk, 
stuifwal, bos en het moerasgebied 
Beekbergerwoud, ooit het laatste oerbos 
van ons land. Klompen aan, rugzak op en 
gaan!

W E LT E R U S T E N

K A S T E E L  R U U R L O
In de prachtige Achterhoek ligt Museum 
MORE | Kasteel Ruurlo, een van de mooi-
ste kastelen van Gelderland. Het 14de-
eeuwse monumentale thuis van schilder 
Carel Willink biedt ook onderdak aan  
bijzondere creaties van modeontwerper 
Fong-Leng. 
Museummore-kasteelruurlo.nl

S P O T  T H E  B I G  F O U R
Het grootste wild van Nederland loopt 
gewoon los op de Veluwe. Boek een 
safari en bekijk de vier Duitse bizons 
(wisenten) met eigen ogen in de 
Hollandse wildernis.  
Wisentopdeveluwe.nl
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STEEDS ZIE JE HET BOS VOOR JE DOOR DE 
VEERTIEN METER LANGE GLASWAND

S P E C I A A L  V O O R  Z I N - L E Z E R S
Een overnachting boeken in Maja’s 
Hideaway in Lieren? Boek dan direct 
op Fairytalecabins.com. Meld even  
dat je een Zin-lezer bent en je mag 
gedurende je gehele verblijf gratis 
gebruikmaken van de twee fietsen 
bij het huisje. (Naast overigens alles 
wat er aan leuks, lekkers en handigs 
in de lodge aanwezig is.) Veel plezier!

R E C H T  U I T  H E T  H A R T
Met de slogan ‘Recht uit het hart’ geven 
ze bij restaurant Recht uitdrukking aan 
de passie waarmee ze werken: die voor 
het bereiden van ‘eerlijk’ én heerlijk 
eten, gekoppeld aan de passie om er 
helemaal te zijn voor hun gasten. 
Restaurantrecht-apeldoorn.nl

D E  S C H A T K A M E R  V A N  D E  S T I J L  E N  
H E T  F U T U R I S M E
Sta oog in oog met de mooiste Vincent 
van Gogh collectie ter wereld. Geniet van 
topstukken van moderne meesters als 
Claude Monet, Pablo Picasso en Piet 
Mondriaan. En verwonder jezelf in de  
uitgestrekte beeldentuin van het Kröller-
Müller Museum. Krollermuller.nl 

T E R U G  I N  D E  T I J D  
Alles is veranderd, maar de stoomtrein 
tussen Apeldoorn en Dieren is gebleven. 
Niet als dagelijks vervoermiddel, maar 
wel als bijzondere attractie. Beleef het 
indringende geluid van de stoomfluit. 
Ervaar het stampen, de stoomontwik-
keling en de trekkracht van de machtige 
stoomlocomotieven. De reis voert over 
de meer dan honderd jaar oude Konings-
lijn. Geniet van een heerlijke lunch in de 
restauratiewagon terwijl Veluwe en de 
IJsselvallei, met afwisselend bos en  
weidelandschap, aan je voorbijtrekken. 
Stoomtrein.org  

Eerst zien dan geloven?
Bekijk het filmpje op:
Zin.nl/majashideaway  ■
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